
Jrg.24-nr 49 

Zondag 10 augustus – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

8e zondag van de zomer 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 

voorganger  ds. Evelien Plaisier 
lector   Rineke Mol 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Rineke Mol 
diaken   Maartje van der Weide 
koster  Kees Buist   
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Zomerzendingscollecte KIA 
2.  Wijkkerk 
3.  Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst  Ivm. de zomervakantie is er geen KND  
☺ Crèche    

 

Bij de dienst 

Liederen om in te schuilen, een soort “mag ik dan bij jou”, maar dan in 
woorden die al eeuwen mee gaan. We zingen ze vandaag. Liederen van 
troost en geborgenheid, juist omdat er honderd redenen zijn om bang te zijn, 
juist als je stuk gaat van verdriet. 
 

Collectedoel: KIA Zomerzendingscollecte Cuba 
Cuba bevindt zich in een diepe economische crisis. Er is 
tekort aan alles: voedsel, brandstof, elektra. Jongeren en 
goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. De 
Cubaanse kerken bieden de achterblijvers hoop. Ze 
verlenen thuiszorg en koken maaltijden van zelfverbouwd 
voedsel. Zo ondersteunen ze ouderen in hun dagelijkse 
strijd om het bestaan. 
Volwassenen en jongeren kunnen trainingen volgen en 
praktische vaardigheden aanleren. KIA steunt de Cubaanse kerken om pastorale en 
diaconale hulp te bieden. 
Wilt u dit doel steunen? Scan de QR code en maak uw bijdrage over via de kerk-app 
of naar NL28RABO134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 
en 10 augustus 2025. 
Namens de diakenen Annet de Vries 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel  

   

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 
 

- De gemeente gaat staan – 
 
 

Stil gebed 
Aanvangslied:  Lied 221    
Bemoediging en groet 

V:  Onze hulp is in de naam van de ENE   
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:  De vrede van Christus is met jou en met jou en met jou 
A:  Vrede ook voor jou. 
 
   
  - De gemeente gaat zitten – 

Kyriegebed    

Glorialied  Psalm 150a

 
DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Schrift 
Toelichting bij het lied na de lezing 
Schriftlezing:                  Psalm 91 
Lied hierbij:              Psalm 91a 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Kort orgelspel  
Lied als antwoord:       Lied 918 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 
   - De gemeente gaat staan – 
 



Toelichting bij de slotzang 
Slotlied   
 

 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die jij kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
 
 
Heenzending en Zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen 
  



Kerkbloemen. 
Erica bloemideeën – onze leverancier van het wekelijkse boeket 
bloemen op de liturgische tafel – gaat op vakantie. Zondag 17 
en 24 augustus leveren zij geen bloemen.  
Daarom het verzoek: 
Neem op beide zondagen één bloem/tak, uit tuin, balkon of …, 
mee naar de kerkdienst. Bij de ingang neemt iemand de bloem 
in ontvangst en maakt daar een boeket van. Een boeket dat na 
de dienst als groet van ons allen naar een gemeentelid gaat. 
Weet u iemand die een boeket verdient? Ik hoor het graag.  
Anneke v Bleek. 
 

172e maaltijd van de eetgroep alleengaanden 55+       
Op donderdag 28 augustus is er weer een maaltijd voor alleengaande 55-plussers. 
In juni 2003 zijn we begonnen met het klaarmaken van de 
maaltijden en dit wordt de 172e maaltijd. De gasten vinden het 
altijd heel gezellig en lekker om te komen eten. Ook nieuwe 
gasten zijn welkom. 
U bent van harte uitgenodigd maar u moet zich wel vóór 18 
augustus opgeven via het aanmeldformulier op de website of u 
komt eten. We kunnen er dan met de inkoop en voorbereiding rekening me houden. 
We beginnen om 17.30 uur. 
De kooksters: Dicky, Maja, Irene, Anneke van B., Anneke G. 
 

Voedselbank  
Ook in de maand augustus is het inzamelen van: (af)wasmiddel, 
lichaamsverzorgingsproducten, tandpasta 
 
Kerkelijke agenda 
zo 17 augustus   10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
                                      10.30 uur De Merwelanden – ds. Hans van der Linden 

 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier,  
kerkelijk werker: Ramon de Bonte  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com       (vóór donderdag 19.00 uur) 
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